
 



 



Voorwoord Pejjerlandj bij dagboek van  

Bep van Bemmel - van Neer 

11 oktober 1944 tot 22 januari 1945  

Evacuatie op St. Joost 

 
 

Huwelijksfoto van Mia van Neer met Chris Stoffels 

 en links  Bep van Neer 

Medewerkers van Pejjerlandj werden aangenaam verrast 

door Betty Hendricks-Stoffels , dochter van Mia van Neer van 

het Chatelaine winkeltje en nu Betty’s Bed and Breakfast, 

met een dagboekje van haar tante Bep van Neer, die op dit 



moment de gezegende leeftijd heeft van 89 jaar, op de prop-

pen kwam met de vraag of wij daar iets mee konden doen. 
 

Buitenkant mooi geborduurd en wat nog belangrijker is een 

heel mooie inhoud om van te watertanden voor  René Rutten 

de schrijver van de oorlogsverhalen van Pejjerlandj. Samen 

met Betty en Chrit Boonen de technicus zijn we met de 

dagboekje aan de slag gegaan. Na overleg zeker van Betty 

met Bep hebben we een aantal zaken verfijnd en na 

goedkeuring hebben we besloten om dit dagboek, dat nooit 

verloren mag gaan, op de website van Pejjerlandj te plaatsen. 
 

Een prachtige anekdote uit de overlegperiode was dat Bep zei 

dat ze 14½ week geëvacueerd waren op St. Joost en dat wij dit 

niet konden terugvinden omdat het officiële  evacuatiebevel 

aangaf dat op 7 november 1944 geëvacueerd moest worden. 

Maar Bep bleef volhouden. Bij navraag bij Jet Janssen van 

St. Joost bleek dat al veel evacués op 11 oktober 1944 naar St. 

Joost kwamen. Mooi dat je moet passen voor een mevrouw 

van 89 jaar, 11 oktober 1944 tot 22 januari 1945 was precies 

14½ week. Waarvan akte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


